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COLOFON GEZOCHT: REDACTIELEDEN  
VOOR DE FILMWIJKKRANT

De filmwijkkrant wordt elk 
kwartaal door vrijwilligers 
samengesteld. Die vrijwilligers  
hebben er veel plezier in. 
Maar zoals dat gaat met  
vrijwilligerswerk: het moet 
altijd naast de bestaande 
verplichtingen van het leven. 
Wegens vertrek van collega's 
zijn we op zoek naar nieuwe 
redactieleden. 

Voel je je betrokken bij de Filmwijk, schrijf je graag  
en wil je samenwerken om elk seizoen 
een leuke krant te maken? 

Lijkt het je leuk artikelen of een column te schrijven?  

Of kun je lekker koken en heb je recepten om te delen? 

Of misschien heb je een ander idee 
voor een rubriek in de krant? 

Of vind je het leuk om met de sociale media te werken?

Meld je dan voor 1 februari aan 
via redactie@filmwijkkrant.nl en voeg een artikel 

van jouw hand bij dat in de krant zou passen of een 
vergelijkbare tekst die je eerder hebt geschreven. 

We hebben je nodig!    

Volg de Filmwijkkrant ook op de Socials

We hebben best al wat volgers op onze sociale media en we willen er natuurlijk 
nog veel meer! Maar het gaat natuurlijk niet om wat wij willen, het gaat om onze 
lezers. Waarom zou je ons volgen? Op Twitter en Facebook doen we regelma-
tig aankondigingen en delen we nieuws dat niet kan wachten tot de volgende 
krant. Op Instagram delen we foto’s van onze wijk, het liefst foto’s die we van 
jullie ontvangen.

Heb jij ook een foto van een mooie, gekke, leuke of interessante plek in de Filmwijk? 
Stuur hem in via een DM of per e-mail naar redactie@filmwijkkrant.nl en vertel er in 
het kort bij waarom je deze foto met ons wil delen. We plaatsen hem op onze 
Instagram en wie weet staat jouw foto de volgende keer ook in de Filmwijkkrant!

@filmwijkkrant

@DeFilmwijkkrant @Filmwijkkrant

@Filmwijkkrant



Met een grote opkomst, veel media aandacht, 
loco-burgemeester, kinderburgemeesters, body-
guards en politiebescherming, was het erg indruk-
wekkend voor veel kinderen. Alles verliep een 
beetje druk en chaotisch, want iedereen wilde zo 
dicht mogelijk bij de grote held zijn. 

Een voorbeeld van een jongen van de straat die 
dit bereikt heeft. Precies wat Dest wil uitstralen en 
bereiken: ”Blijf voor je doelen gaan. Lekker bewe-
gen en spelen met elkaar in plaats van thuis achter 
de spelcomputer. En blijf op het goede pad.”
 

Profvoetballer 

Serginio Dest geeft  
 een nieuw voetbalplein

Door Anneke Geraads-Broeren

Indrukwekkende opening 
Oorspronkelijk gepland op een eerdere datum, 
maar vanwege stormachtige wind verplaatst naar 
vrijdag 11 oktober. Direct na schooltijd konden 
alle kinderen genieten van voelbalspelletjes, eten, 
drinken, gratis t-shirts en natuurlijk de komst van de 
echte ster van het evenement, Serginio Dest. Met zijn 
23 jaar heeft hij al een hele mooie carrière op zijn CV. 
Op dit moment speler bij PSV en op weg terug van 
een blessure. Opgroeiend in Almere, onder andere 
in Filmwijk, heeft hij zijn techniek deels geleerd op 
pleintjes zoals dit.

“Iets teruggeven aan de kinderen van 

Almere” Met deze motivatie heeft prof-

voetballer Serginio Dest zijn eigen voet-

balplein geopend op het schoolplein van 

basisschool De Caleidoscoop.

Toespraak met de loco-burgemeester 
en kinderburgemeesters van Almere

Uitnodigend voetbalplein
Het Serginio Dest Court heeft het oude voetbal-
plein vergroot. Daarnaast zijn er volledig nieuwe en 
betere hekken geplaats. Hogere hekken met grote 
doelen aan de uiteinden en ook kleinere doelen aan 
de zijkanten. Zo kunnen er eventueel twee kleine 
veldjes worden gecreëerd. Net buiten het plein 
zijn betonnen blokken geplaatst die als tribunes 
kunnen dienen. Het bord bij de toegang maakt het 
helemaal af. 

Het nieuwe Serginio Dest Court

Een coating met felle rood, wit en blauwe kleuren op 
de bodem maakt het voetbalplein heel uitnodigend. 
Hierin is de Amerikaanse achtergrond van Dest te 
zien, zijn initialen ‘SGD’, en twee grote sterren voor 
de Nederlandse kampioenschappen die hij heeft 
gewonnen.

Er wordt gevoetbald
Sinds de opening wordt het voetbalplein veel 
gebruikt. Tijdens schooltijd, maar zeker ook daarna 
zijn er altijd kinderen aan het voetballen. “Het is 
leuk! Groter, mooier en heeft meer opties.”. Wie 
weet zien we straks jong Almeers talent terug op de 
voetbalvelden dat hier zijn/haar oorsprong vindt.dat 
vanaf voorjaar 2025 gebruik kan worden gemaakt 
van deze mooie faciliteit. 

Opening voetbalplein 
door Serginio Dest

Bord bij toegang
Weken na opening wordt het 

voetbalplein druk gebruikt

      

GEZOCHT: VRIJWILLIGER VOOR ADVERTENTIEWERVING 

De redactie van de Filmwijkkrant zoekt een  
commercieel geïnteresseerd persoon met goede 
contactuele vaardigheden, inlevingsvermogen, 
doorzettingsvermogen en overredingskracht om 
bedrijven in en om de Filmwijk te benaderen  
via email, telefoon en of bezoek.

De tijdinzet hiervoor bepaal je zelf. Gedacht wordt 
aan gemiddeld een dagdeel per week om op te 
starten. Het werk kan je ook als een project van 
voorshands zes maanden invullen.

Voor nadere informatie en een persoonlijke toelich-
ting kan je contact opnemen met Sjaak Lammerts, 
slammerts@filmwijkkrant.nl

Vind je het leuk om bedrijven te benaderen om hen te motiveren via advertenties en aandacht 
in onze krant hun bekendheid en omzet te vergroten en om de Filmwijkkrant te steunen?
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HUIZEN VERSIEREN DE STRATEN MET LICHT 

Kerstversieringen rondom het huis
Brits onderzoek toont aan dat kerstversieringen 
herinneringen uit de jeugd naar boven haalt. Het 
ophangen van de kerstversiering en lampjes brengt 
het gevoel naar boven van vroeger. Vroeg je huis 
versieren haalt dus gelukkige momenten naar 
boven.

Kerst speciaal
Nu moet u weten dat kerst voor ons speciaal is. 
Naast dat wij binnen het gezin, op een na, allemaal 
rondom de kerst jarig zijn, zijn mijn man en ik ook 
nog eens op kerstavond getrouwd. Wij hebben wat 
met lichtjes. De kerstversiering staat in ons gezin 

Door Apollonia Prins

echt centraal. Toen onze meiden nog klein waren 
gingen we zodra het eerste advent geweest was 
op de fiets de wijk door. Op zoek naar de mooi ver-
sierde huizen. Dit doen wij getrouw ieder jaar, nu 
niet meer met de meiden, maar met z’n tweetjes. 
Ik kan u zeggen dat de mensen in de Filmwijk ont-
zettend creatief zijn. Zo ook mijn man. Hij is verzot 
op lichtjes en kerstversieringen en ieder jaar is het 
weer een feest als hij begint. 

Overdaad aan lichtjes
Zo herinner ik mij dat ik op enig moment, ik geloof 
dat het ergens begin 2001 of 2002 was, vanaf het 
werk op de fiets de straat in draai en ik een fel licht 
zag. Het leek wel een landingsbaan. De rest van 
de straat was niet meer te zien, alleen een grote 
lichtbol, dat was ons huis. 25000 lampjes, rondom 
het huis en op de struiken en in de bomen. Om een 
financiële crisis te voorkomen en ook om de buurt 
iets tegemoet te komen, heb ik hem voorzichtig 
gevraagd om het aantal lampjes wel wat terug te 
brengen. Wat subtieler, less is more zullen we maar 
zeggen.

Gekleurde lampjes
Dit jaar wilde hij het anders dan anders doen. Kleu-
renlampjes, dat is het sleutelwoord dit jaar. Onze 
overburen hebben dit jaar de primeur. Eind oktober 
hingen daar al de eerste lampjes. Ook verderop in 
de straat en aan de overkant van de busbaan bij de 
expats uit India werden de lampjes al opgehangen. 
Dit uiteraard vanwege Duwali, het lichtjes feest. Voor 
ons huis is mijn man nu bezig met zijn lichtplan, het 
belooft weer wat moois te worden. 

Enthousiast geworden na het lezen van dit verhaal 
pak je fiets of auto en ga de wijk door om te genie-
ten van al dat moois in onze wijk. 
Aanrader: Joris Ivenslaan, Romy Schneiderweg, 
Simon van Collemstraat, Marlene Dietrichstraat,  
ach eigenlijk de hele Filmwijk.  Geniet!

De Magie van Kerst: 

Bent u ook zo'n echte fan van kerst?  

En versiert u uw huis ook al zodra de 

klok een uur terug is? Dan behoort u tot 

één van de gelukkigen. Uit onderzoek 

blijkt namelijk dat mensen die vroeg hun  

kerstversiering ophangen heel gelukkig zijn.

De filmwijkkrant wordt elk kwartaal door vrijwilligers samengesteld. Die vrijwilligers hebben er veel 
plezier in. Maar zoals dat gaat met vrijwilligerswerk: het moet altijd naast de bestaande verplichtingen 
van het leven. Wegens vertrek van collega's zijn we op zoek naar nieuwe redactieleden. 

GEZOCHT: REDACTIELEDEN VOOR DE FILMWIJKKRANT

Voel je je betrokken bij de Filmwijk, schrijf je graag  
en wil je samenwerken om elk seizoen een leuke krant te maken? 

Lijkt het je leuk artikelen of een column te schrijven?  

Of kun je lekker koken en heb je recepten om te delen? 

Of misschien heb je een ander idee voor een rubriek in de krant? 

Of vind je het leuk om met de sociale media te werken?

Meld je dan voor  
1 februari aan via

redactie@filmwijkkrant.nl  
en voeg een artikel van 
jouw hand bij dat in de 
krant zou passen of een 
vergelijkbare tekst die je 
eerder hebt geschreven. 

We hebben je nodig! 
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Filmwijk telt ruim 10.000 inwoners. Men-
selijke inwoners hebben we het dan over.  
Want er leven er nog miljoenen meer.  
De 213 hectare aan land en water die Film-
wijk bestrijkt, delen wij namelijk met een 
heleboel buren. Niet al deze buren zijn 
even goed te zien. Sommigen zijn te klein,  
sommigen zijn te snel en anderen zitten 
graag verstopt. Maar één ding is zeker: elke 
soort draagt bij aan de biodiversiteit die we 
in Filmwijk hebben. 

In de rubriek ‘Onzichtbare bewoners van 
Filmwijk’ zet ik elke keer een van onze 
onzichtbare buren op een voetstuk, al is het 
in deze editie een serieuzer verhaal. Deze 
keer: de schildpad.

Het loopt tegen het eind van de ochtend als ik in 
mijn kajak vanaf de trailerhelling bij de brandweer-
kazerne naar het Weerwater peddel en onder de 
Filmwijkbrug door het, zoals ik het noem, "Enge 
Bos" bereik bij het Lumierèpark. Maar zie ik dat nou 
goed? Op een stuk boomstam dat half uit het water 
steekt zie ik toch echt een schildpad zitten. Maar 
die leven hier in Nederland toch helemaal niet in 
het wild? 

Schildpadden behoren niet tot de zogenaamde 
inheemse soorten in Nederland. Ze zijn hier ook niet 
uit zichzelf gekomen. Veruit de meesten zijn uitgezet 
door mensen die ze niet meer wilden hebben, 
niet de moeite hebben genomen om een 
opvangplek te zoeken of dachten dat, 
“omdat er al andere schildpadden 
zaten”, het park of meer ook 
wel geschikt zou zijn. Niks is 
minder waar als dat laatste 
argument. 

 Door Dave van der Klink  

Onzichtbare bewoners 
 van de Filmwijk de schildpad

Ons klimaat en de planten die we in ons land heb-
ben zijn niet geschikt voor de schildpad. Sommige 
soorten, zoals de Gele Lis, zijn zeer giftig voor ze. 
Een hapje is genoeg om hun lot te verzegelen. De 
dood treedt binnen 48 uur in. Ook de tempera-
tuur in Nederland, ondanks de opwarming van de 
Aarde, is niet hoog genoeg voor de schildpad. Ze 
zijn koudbloedig en hebben een externe warmte-
bron nodig om het voedsel dat ze tot zich nemen 
te kunnen verteren. Dat is pas vanaf een graad of 
achttien. Het maandgemiddelde in Nederland komt 
maar zelden boven de achttien graden, alleen in juli 
en augustus. Het gevolg is dat de schildpad een 
zeer langzame dood sterft die soms wel vijf jaar op 
zich kan laten wachten. 

De oplossing zit hem, net als bij vele dieren die 
er op verkeerde manieren worden aangeschaft en 
gehouden, in de bezinning voor de koop. Eigenlijk 
is de schildpad geen geschikt huisdier, net zo min 
als een aap of een tijger. Mocht je toch voor een 
schildpad kiezen, dan zijn er een aantal dingen han-
dig om te weten. 

Een schildpad kan het beste alleen worden gehou-
den. Het zijn solitaire dieren die alleen in de paartijd 
elkaar opzoeken. Ik hoor u denken, maar in de die-
rentuin dan, al die schildpadden op elkaar… Twee 
of meer schildpadden gaan uiteindelijk met elkaar 
vechten omdat de ruimte in een bak beperkt is. 
En ze stoppen niet. In de verblijven in de dieren-
tuin kunnen ze een keuze maken om elkaar uit de 
weg te gaan. Geef de schildpad goede voeding. 
Vul dat aan met droogvoer in de vorm van garna-
len en kleine visjes. Maar ook appel (zonder pitten) 
en andijvie kan worden gevoerd. Zorg ook voor 
goede schoonmaakroutines. Net zoals kippen is 
salmonella nooit ver weg en door de hoge 
temperatuur van het water waar ze in 
zwemmen ligt ook legionella op de 
loer. Wekelijks verschonen wordt 
aangeraden. Let daarbij 
ook op de 

persoonlijke hygiëne. Deze bak zal de schildpad 
waarschijnlijk ontgroeien. Ze worden namelijk met 
goede verzorging groot.En met een leeftijd die wel 
40 tot 85 jaar kan worden, betekent dat de voorzie-
ningen ook moeten meegroeien om het dier enig 
levensplezier te geven. Al deze zaken kosten in de 
basis toch al zo een 30 euro per maand. En dan 
praten we over de echte minimumbasis. 

Kortom, genoeg dingen om even bij stil te staan 
voor je een schildpad als huisdier neemt. En als 
bovenstaande je niet heeft afgeschrikt en je toch 
besluit om er eentje in je leven een plek te geven, ga 
dan eerst eens langs bij een schildpaddenopvang, 
laat je goed informeren. Op internet zijn talloze 
goede bronnen voor informatie. Denk dan aan de 
overheid, dierenbescherming en andere dieren-
organisaties. Dierenwinkels mogen tegenwoordig 
alleen schildpadden verkopen als ze hiervoor een 
opleiding hebben gevolgd. 

Maar nog even terug naar de schildpad in het park. 
Mocht je er eentje zien, en de kans is best groot  
als we de beheerders van de schildpadden- 

opvanglocaties horen, maak hier dan een 
foto van en doe een melding bij boven 
genoemde organisaties. Je kunt ook 
de dierenambulance bellen. Hopelijk 
kunnen we dan deze helaas steeds meer 
zichtbare bewoners uit onze natuur 

halen en ze een beter leven geven. 

schildpad op boomstronk

schildpad met vogel



Wat een geluk dat wij een beroemde voetballer in onze wijk heb-
ben! Dat wist ik niet, maar gelukkig heb ik iemand op de bank die 
zit en zappt en dat wel wist. Sergino Dest heet hij. Helaas is hij op dit 
moment geblesseerd, maar hij heeft wel een mooi gebaar gemaakt 
naar onze Filmwijkse jeugd.

Hij liet een voetbalveld aanleggen nabij het Walt Disneyplantsoen en bij de 
opening was er uiteraard veel media-aandacht. En ik zag een supertrotse 
Filmwijker die duidelijk aangaf dat hij jongeren achter hun scherm vandaan 
wil halen en hoopt dat ze lekker buiten gaan spelen, voetballen of wat dan 
ook. Ik hoop dat er veel gebruik van wordt gemaakt en dat de jongeren de 
oproep van deze Almeerse Amerikaan opvolgen. Oprecht een hele mooie 
aanvulling in onze wijk.

Net als het Rondje Weerwater dat nu helemaal af is. Hier en daar mag er nog 
wat groen bij, maar wat er al staat ziet er heel mooi uit. En de track zelf is 
ook zo mooi geworden! Om te rennen, skaten, fietsen of wandelen! En dan 
hadden we ook nog het leuke lichtfestival Alluminous voor een groot deel 
door onze wijk. Duizenden bezoekers hadden we. Ik hoorde dat er hier en 
daar wel wat vernield is, het geluid is dat er duizenden euro’s schade was, 
en dat vind ik echt zo jammer. Ik hoop dat we elkaar daarop aanspreken, ook 
de jongeren onderling. Waarom zou je dat slopen? Ga lekker voetballen, 
rennen, zwemmen of gewoon hangen. Bankjes genoeg, het weer was ook 
niet slecht en op ons strandje en in het park kun je zelfs overdekt hangen. 
En dan heb ik het nog niet over het vele afval dat ik overal zag slingeren. Ik 
vind zelf dat er te weinig prullenbakken zijn of dat ze op onlogische plekken 
staan, maar dat laat ik even achterwege. Vooral dat slopen vind ik zonde.

Niet alleen omdat het geld kost en het zonde is van het werk en de mate-
rialen. Ook omdat ik wel eens een honden of katten in de kliniek krijg die 
gewond raken door afval. Dat is gewoon zielig. Een flinke snee of bloedende 
wond is schrikken en doet heel veel pijn en een hond snapt dat niet. Stel je 
voor: je bent lekker enthousiast aan het rennen, springen, achter je eigen 
staart aan en ineens… au, piep, snee, bloed, naar de dierenarts, nog meer 
pijn en je mag niets meer, want de wond moet herstellen. En je moet een 
stomme kraag om zodat je er niet aan kunt likken… Dat is toch zielig?

In onze wijk kunnen we alles doen qua sporten, bewegen en recreëren. Er 
zijn ook echt veel mensen en dieren die daarvan genieten, daarin ben ik 
zeker niet de enige. Laten we de boel heel houden! Dan kunnen we dat 
allemaal met plezier blijven doen.

Karin 
Zweers
dierenarts

Sporten, 
bewegen en 
recreëren

Cinemadreef 138 | 1325 EP Almere 
036 - 534 72 55 | info@vestamakelaars.nl

Uw makelaar uit de buurt!
Voor een vrijblijvend adviesgesprek, 
een taxatierapport óf de verkoop  
van uw woning...

Walter en  
    Monique bellen! 9.5

Onze klanten 
waarderen  

ons gemiddeld 
met een:



Door Dave van der Klink

Al enige tijd kunnen we genieten van het Kleine Rondje Weerwater. 
Het rondje rond en “door” het Weerwater, dat begint op de Esplanade, 
loopt via de oevers van het Weerwater, het Lumièrepark, de nieuwe 
Weerwaterbrug, het oude Floriadeterrein (nu Hortus geheten), de horeca 
aan de zuidkant en komt via de oevers aan de kant van Stedenwijk weer 
terug op de Esplanade. De rode draad van dit rondje is de zogenaamde 
Track. De Track kenmerkt zich door afstandsmarkeringen voor hardlo-
pers, gestileerde bankjes en het gebruik van het logo voor het Rondje 
Weerwater. Ook loopt er over de hele lengte een strook met voetjes, 
om aan te geven, ja, om wat eigenlijk aan te geven? De Track is bedoeld 
voor voetgangers, fietsers, skaters, skateboarders, etc, onder het mom 
van geef elkaar de ruimte en maak het een plek voor iedereen. 

Bij het Lumièrestrand begint de ontdekkingsreis 
naar het Grote Rondje Weerwater. Een cirkel op 
de grond met drie keer het logo van het Rondje 
Weerwater geeft aan dat hier een driesprong is. Een 
richting is naar het Lumièrepark, een andere naar 
de Weerwaterbrug en de derde zet de tocht voort 
langs de Tourmaline en de appartementen langs 
het Weerwater richting de snelweg A6. 

Bij de Tourmaline splitst de track zich in een fietspad 
en een wandelpad. Er is geluisterd naar de wensen 
die zijn geuit door de inwoners van Almere om deze 
paden gescheiden te houden en het karakter van 
de oever daar te behouden. Het wandelpad ligt 
nog steeds lager dan het fietspad en de zo karak-
teristieke knotwilgen die de oevers sieren zijn, waar 
gezond, gebleven. Ook hier komen de gestileerde 
bankjes weer terug. Aan het eind van de wijk, voor 

de Fellinibrug, komen de twee paden weer bij elkaar 
en gaat de Track door naar de bushalte “Kasteel”, 
waar hij met een gracieuze bocht naar rechts afbuigt 
naar de zuidkant van het Weerwater. Dit stuk is het 
meest kale en winderige stuk van de Track, niet 
geliefd bij hardlopers. De busbaan naar ’t Oor heeft 
hier ook een plekje gevonden en de prachtige naam 
“Gulden Middenweg” gekregen.

De ganzen, die hier in de rietkragen verblijven, 
maakt het allemaal niet uit. Ze hebben het prima 
naar hun zin hier. Zij, en andere watervogels, vinden 
hier beschutting en rust. Bij het langsgaan word je 
begroet door een kakofonie van gakkend en kwet-
terend gevogelte. We vervolgen onze weg richting 
het ’t Oor en komen aan bij de zuidkant van het 
voormalige Floriadeterrein dat, zoals gezegd, nu 
Hortus heet. Hier buigt de Track af onder de brug 
door naar het Arboretum. Al fietsend komen we 
langs het kunstmuseum M. en het kunstwerk “Bee-
hold.” Maar dan stopt de Track heel abrupt, twee 
betonblokken blokkeren de weg rechtdoor. Ook de 
aanduidingen op de weg zelf zijn weg. De Track lijkt 
hier te stoppen. Maar hoe nu verder? Rechtdoor zou 
de logische richting moeten zijn, maar geen spoor 
van de Track te bekennen. 

Het Mysterie van  
het Grote Rondje Weerwater 

Dan maar het pad volgen, dat richting woontoren 
“Flores”. Dit pad loopt echter dieper Hortus in. Toch 
lijkt het de goede weg, want even later komen we 
bij de Track van het Kleine Rondje Weerwater, bij 
het brughoofd van de Pontederia, de brug waarin 
Almeerse grondstoffen zijn verwerkt. Zo is bijvoor-
beeld het brugdek van cementloos beton gemaakt. 
In de plaats daarvan is Almeers restafval gebruikt. 
Daar kan je prima beton van maken voor talloze 
toepassingen. Vanaf hier is de Track weer te volgen 
en komen we bij de beste plek om een mooie foto 
te maken van de herkenbare Almeerse skyline. 

Alleen de andere Track blijft een raadsel. Hoort deze 
niet veel verder pas aan te sluiten? Is er zoals de situ-
atie nu is wel sprake van aansluiting op de andere 
Track? Is het Grote Rondje Weerwater dan wellicht 
nog niet af? 

Bij het ter perse gaan van deze editie hebben we het 
antwoord bij de gemeente nog niet kunnen achter-
halen. Dus eindigen we ditmaal met de woorden: 
Wordt vervolgd…..

Volg de Filmwijkkrant nu ook op de Socials
We hebben best al wat volgers op onze sociale media en we willen er natuurlijk nog veel meer! Maar het gaat 

natuurlijk niet om wat wij willen, het gaat om onze lezers. Waarom zou je ons volgen? Op Twitter en Facebook  
doen we regelmatig aankondigingen en delen we nieuws dat niet kan wachten tot de volgende krant.  

Op Instagram delen we foto’s van onze wijk, het liefst foto’s die we van jullie ontvangen.

Heb jij ook een foto van een mooie, gekke, leuke of interessante plek in de Filmwijk? Stuur hem in via een DM 
of per e-mail naar redactie@filmwijkkrant.nl en vertel er in het kort bij waarom je deze foto met ons wil 

delen. We plaatsen hem op onze Instagram en wie weet staat jouw foto de volgende keer ook in 
de Filmwijkkrant!

Volg jij ons al?
@filmwijkkrant

@DeFilmwijkkrant @Filmwijkkrant

@Filmwijkkrant

Start van het Grote Rondje Weerwater

Oevers Filmwijk-zuid

Einde van de Track
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Carola is een bijzondere vrouw met een groot hart voor haar 

medemens en voor de Filmwijk. Ze woont al sinds 1995 in Film-

wijk, en dat met zichtbaar plezier. “Toen we hier kwamen, was 

het hele gebied een grote zandvlakte. Filmwijk stond nog in 

de steigers, en je kon de snelweg nog zien,” vertelt ze lachend. 

Samen met haar man Jago, hun twee dochters en pleegzoon 

bouwde ze een leven op in de buurt. Inmiddels is ze trotse oma 

van zes kleinkinderen en een actieve kracht in de wijk.

Bijna 30 jaar aan buurtverbondenheid

“De toekomst van kinderen ligt me 
nauw aan het hart,” vertelt ze. “Daarom 
steun ik bewust doelen die zich inzetten voor 
kinderen.”.

Filmwijk als hechte gemeenschap
Carola waardeert de sociale cohesie in Filmwijk 
enorm. “Het is mooi om te zien dat we elkaar nog 

steeds groeten op straat en dat mensen even 
stoppen voor een praatje,” zegt ze. “Als er een 

voetbalkampioenschap is, hangen er overal 
vlaggen, en dat geeft echt een gevoel van 

saamhorigheid. Ondanks dat ik geen 
voetbalfan ben, vind ik dat toch heel 
leuk en gezellig.” Toch hoopt ze dat 

er nog meer activiteiten komen om de 
buurt te verbinden, bijvoorbeeld 

een gezamenlijke rommelmarkt 
in het Lumièrepark of een buren-
feest. Voor de buurtbewoners heeft 

ze nog een tip: “Kijk eens naar 
activiteiten die in de buurt-

centra georganiseerd worden! 

Van het klaslokaal naar Het Hospice
Voordat ze in 2020 stopte met werken, was Carola 
werkzaam in het Montessori-onderwijs in Almere. 
Nu is ze vrijwilliger in Het Hospice in Almere, waar 
ze elke week palliatieve zorg biedt aan mensen in 
het laatste stadium van hun leven. “Het voelt goed 
om op zo’n betekenisvolle manier iets te kunnen 
doen voor anderen,” zegt ze. Met veel toewijding 
begeleidt ze mensen in hun laatste fase, een werk 
dat haar veel voldoening geeft en waar ze volledig 
achter staat.

De kunst van een 
persoonlijke wenskaart
Daarnaast heeft Carola een passie voor het maken 
van wenskaarten. Wat ooit begon als een kerst- 
knutselproject met haar kinderen, groeide uit tot 
een ware onderneming. “Nadat ik moest stoppen 
met werken, begon ik met het maken van kaarten, 
en inmiddels maak ik er zo’n 900 per jaar,” vertelt 
ze. Het maken van een kaart kan tussen de twee en 
drie uur duren, vooral als ze geborduurd worden. 
“Ik probeer de kaarten zo gevarieerd mogelijk te 
maken, vaak ook met het seizoen mee,” legt ze uit. 
“Wat de één leuk vindt, laat de ander liggen. Zo is 
er voor ieder wat wils.” De kaarten worden verkocht 
voor een bescheiden prijs van één euro per stuk. 
“Het is belangrijk voor mij dat iedereen een kaartje 
kan kopen, ook mensen met een kleine beurs,” zegt 
ze. Een deel van de opbrengst gaat naar goede 
doelen voor kinderen, zoals WarChild en KIKA.  

Door Alex Havermans

een gesprek met Carola van der Most 

Er zijn veel leuke dingen die verschillende mensen 
aanspreken, maar die zijn wellicht nog niet bekend 
genoeg. Het buurthuis is niet enkel het stemlokaal.” 
Carola moedigt buurtbewoners aan om een kijkje te 
nemen bij de activiteiten in de buurtcentra en mis-
schien een nieuwe hobby te ontdekken of nieuwe 
mensen te leren kennen.

Toekomstvisie: meer verbinding  
en samenhorigheid
Carola ziet voor zich dat de bewoners van Filmwijk 
nog meer naar elkaar toe kunnen groeien, ook 
met de nieuwe generatie bewoners. “We zijn in de 
maatschappij steeds individualistischer geworden, 
maar het zou mooi zijn als we weer dichter bij elkaar 
komen,” zegt ze. “Een welkomskaartje voor nieuwe 
bewoners of een praatje op straat zijn kleine geba-
ren die een groot verschil kunnen maken.” Nodig 
je buurman of buurvrouw eens uit voor een kop 
koffie – je zult merken dat er veel mooie verhalen 
te ontdekken zijn.”

Met haar optimisme en inzet laat Carola zien dat 
verbinding en warmte nog steeds de kern vormen 
van een sterke buurtgemeenschap.

Wie Carola’s kaarten wil 
bekijken of kopen, kan terecht 

op haar Facebookpagina 
of tijdens de jaarlijkse 

rommelroute in september.



Door Anneke Geraads-Broeren

Ieder jaar een uitje met de familie, het supporteren van de deelnemers 
aan de triatlon, Challenge Almere-Amsterdam. Familie Klooster uit de 
Bunuellaan staat er ieder jaar. Vanaf dat de kinderen klein waren is het 
een traditie. Dit jaar heeft Lennox (9 jaar) zelfs een mooi bord gemaakt 
om de triatleten te motiveren. “HUP HUP You Can Do It!” staat er te 
lezen in kleurige letters op het grote karton.

HUP HUP 
You Can Do It!

de triatleten dat ze echt even een oppepper krijgen 
bij steun van mensen langs de route.

Op de nummers die de sporters dragen staat vaak 
een naam en land. Ook deze worden besproken.  
Er staan supporters van allerlei deelnemers, uit 
diverse landen, langs de route met spandoeken, 
muziek en een hele entourage. Regelmatig komt 
de cameramotor van de televisie voorbij en fietsers 

Aanmoedigen
Op het moment dat ik ze tref staan ze bij de  
fruitboomgaard aan het Fongerspad, nabij het brug-
getje. Er zijn fietsers én lopers, dus het is goed uitkij-
ken waar je staat. Moeder Danitsja en Lennox staan 
aan de kant van het voetpad en moedigen de lopers 
aan. Ze komen niet voor een specifieke persoon, 
maar voor iedereen. Lennox: “Mensen lachen soms 
naar je en ik krijg ook wel eens high fives.” Je ziet aan 

Doe het water, de bouillonblokjes en de specerijen 
erbij en breng het geheel zachtjes aan de kook. 
Laat dit ongeveer een uur op een heel zachte 
temperatuur koken onder af en toe roeren. De 
kool moet goed zacht zijn.

Laat het geheel een beetje afkoelen en zeef alles 
door een passeerzeef, maal het fijn in een blender 
of pureer het met de staafmixer. Proef het geheel 
en doe er nog naar smaak peper en zout bij. 
Verwarm de soep voor het opdienen.

Als je de kokosmelk voldoende gekoeld hebt 
dan is het romige gedeelte gescheiden van het 
vloeibare. Dit is waarom het geen light kokosmelk 
moet zijn, hoe vetter hoe beter. Open het blik 
zonder te schudden. Schep de room eraf en 
verwarm dit een klein beetje zodat het voldoende 
vloeibaar is. Druppel voor het 
serveren de kokos-
room over de 
soep.

Als het winter is, is het heerlijk om een ouderwetse pan rode kool met appels op te hebben 
staan. De geur die door het hele huis trekt doet je watertanden. Maar er kan zoveel meer met 
rode kool. Er gaat maar een deel van de rode kool in deze verwarmende soep dus je zal een 
stukje van de kool overhouden. Rasp die de volgende dag fijn en doe er een appel, rozijnen, een 
eetlepel appelazijn en een eetlepel ahornsiroop door en je hebt een heerlijke rauwkostsalade.

Dit recept is voor 4 personen 
en is in ongeveer 1 ½ uur klaar.

Ingrediënten:
•	1 grote ui
•	750 gram rode kool,
•	250 gram zoete aardappel
•	Een stukje verse gember, ongeveer 10 gram
•	Een flinke eetlepel margarine
•	750 ml water
•	2 groentebouillonblokjes
•	Een volle theelepel paprika
•	Een mespunt gemalen kruidnagel
•	Twee volle theelepels kaneel
•	Een blik kokosmelk (geen light)
•	Peper en zout naar smaak

Bereiding:
Zet een dag van tevoren het blik kokosmelk in de 
koelkast (als je dit vergeten bent kun je het blik 
ook nog een paar uur van tevoren in de vriezer 
doen). Hak de ui grof en snijd de gember fijn. Doe 
in een grote soeppan een klont margarine en bak 
de ui zachtjes totdat die glazig is. Doe de gember 
erbij. Snijd intussen de rode kool fijn en de zoete 
aardappel in stukjes. Doe kool en aardappel bij de 
ui en gember in de pan .

Rodekoolsoep met kokosroom

Kool is echt een seizoensproduct. Het wordt van 
oudsher ’s winters gegeten omdat het nu een-
maal goed houdbaar is en kool ook kan groeien 
onder minder gunstige weersomstandigheden 
en op een arme grond. Rode kool zit barstensvol 
vitamine C en A.  Goed voor je weerstand en een 
mooie huid. Verder is rode kool vezelrijk en bevat 
het stoffen die de darmen en hersenen gezond 
houden. Dit wondertje met zijn mooie kleur helpt 
ook tegen ontstekingen, houdt de botten gezond 
en er wordt zelfs beweerd dat het bepaalde ziektes  
buiten de deur houdt.

Door Louise van Leeuwen

van de organisatie met de leiders van de wedstrijd.  
Het is een heel schouwspel waar de familie  
van geniet.     

Jaarlijks familieuitje
Vader Marco en dochter Kirsten (14 jaar) staan  
met hondje Bobby aan de overkant van het fietspad 
achter een hek. “Het is super knap van de snelste, maar 
eigenlijk nog knapper van de mensen die tot heel 
laat al meer dan 10 uur in touw zijn.” De familie komt 
meerdere keren per dag terug. “Soms bedanken  
de sporters ons omdat ze ons meerdere ronden 
zien staan, maar wij kunnen tussendoor thuis even 
een bak koffie halen.”: zegt vader met een grijns.

Eerder vandaag zijn ze gaan kijken bij de zwemmers 
die uit het water komen en de fiets op springen. 
“Dan rennen ze op blote voeten en trekken heel snel 
schoentjes aan voor op de fiets.” Ook vanavond zijn 
ze weer van plan om de triatleten een hart onder de 
riem te steken.  Volgend jaar zullen ze ook weer te 
vinden zijn langs de route van de triatlon.

De familie Klooster aan weerkanten van het Fongerspad.

Moeder en zoon steunen de atleten.
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Romy Schneider, geboren als Rosemarie 
Magdalena Albach, was een Oostenrijkse 
actrice die bekend stond om haar betover- 
ende schoonheid en indrukwekkende 
acteertalent. Ze werd geboren op 23 sep-
tember 1938 in Wenen en groeide op in 
een artistieke familie. Haar moeder, Magda  
Schneider, was ook een bekende actrice, wat 
Romy inspireerde om in haar voetsporen te 
treden.

Romy's doorbraak kwam op jonge leeftijd toen 
ze de rol van Sissi, de keizerin van Oostenrijk, 
speelde in de gelijknamige filmtrilogie. Deze films 
maakten haar een ster in Europa en brachten haar 
internationale roem. Ondanks het succes van de 
Sissi-films, wilde Romy niet vastgepind worden 
op dit imago en zocht ze naar uitdagender rollen.
In de jaren '60 verhuisde Romy naar Frankrijk, waar 
ze een succesvolle carrière opbouwde in de Franse 
cinema. Ze werkte samen met gerenommeerde 
regisseurs zoals Luchino Visconti en Claude 
Sautet, en speelde in films als "La Piscine" en 
"César et Rosalie". Haar veelzijdigheid als actrice 

werd geprezen, en ze won meerdere prijzen voor 
haar werk, waaronder de César Award voor Beste 
Actrice.

Romy's persoonlijke leven was echter minder 
rooskleurig. Ze had tumultueuze relaties en 
worstelde met depressies. Haar relatie met de Franse 
acteur Alain Delon was bijzonder berucht; hoewel 
ze verloofd waren, gingen ze uiteindelijk uit elkaar. 
Romy trouwde later met de Duitse regisseur Harry 
Meyen, maar hun huwelijk eindigde in een scheiding. 
Tragisch genoeg pleegde Meyen zelfmoord in 1979.

Door Louise van Leeuwen

Bron beeld: Google Streetview

Romy SchneiderwegRomy Schneiderweg

Romy hertrouwde met haar privésecretaris Daniel 
Biasini, met wie ze een dochter, Sarah Magdalena, 
kreeg. Helaas eindigde ook dit huwelijk in een 
scheiding in 1981. Haar zoon David-Christopher, 
geboren uit haar huwelijk met Meyen, stierf tragisch 
in een ongeluk in 1981. Deze gebeurtenissen 
hadden een diepgaand effect op Romy en 
droegen bij aan haar emotionele worstelingen.

Romy Schneider stierf op 29 mei 1982 op slechts 
43-jarige leeftijd. Haar dood werd officieel 
toegeschreven aan een hartaanval, maar er werd 
gespeculeerd dat het een gevolg was van een 
overdosis medicijnen. Ondanks haar vroege 
dood blijft Romy Schneider een iconische figuur 
in de filmgeschiedenis, herinnerd om haar talent, 
schoonheid en de complexiteit van haar leven.

Romy Schneider's nalatenschap leeft voort in de 
vele films die ze achterliet en in de harten van 
haar fans over de hele wereld. Haar leven en 
werk blijven een bron van inspiratie voor nieuwe 
generaties acteurs en filmmakers.

HERFST
Waar in de zomer rook van de  
barbecues je tegemoet komt zal je 
in de herfst de eerste kachels ruiken. 
Ook nu weer zijn er de ganzen die de 
wisseling van het seizoen inluiden. In 
de koelere avonden is het alsof dat 
geluid echoot op het water. In de tuin 
het geknor en geschuifel van egels 
tussen de bladeren. Geur van de  
vallende blaadjes en kastanjes 
mengt zich met de regenbuien waar-
van druppels tikken tegen de ramen.

NACHTELIJKE GELUIDEN VAN FILMWIJK
Heel het jaar slapen wij met een slaapkamer-
raam open. Dit geeft heerlijke frisse lucht, maar 
brengt ook de geluiden van de nacht naar bin-
nen. Lekker onder de dekens kruipen terwijl de 
vrieskou buiten zorgt voor een diepere stilte. 
Toch zijn er altijd geluiden en vaak passen ze 

bij het seizoen. 

Door Anneke Geraads-Broeren

LENTE
De lente wordt aangekondigd 
met het gekwaak van de kikkers.  
De meerkoeten die ook ’s nachts nog 
ruzie maken. Trekken de ganzen op 
weg naar de Oostvaardersplassen 
of misschien landen ze wel op het 
Weerwater. Zouden ze de snelweg 
volgen als wegwijzer? Gevechten 
tussen de krolse katten. Er zat er eens 
één bijna binnen in de slaapkamer, 
maar de muggenhor bleek ook te 
werken tegen grotere wijkbewoners. 

ZOMER
In de zomer loeien de lakenvelder 
koeien op de Veluwsekant ook in het 
donker. En de motorrijders trekken 
even hard op in de wijk of racen op 
de A6. Feestjes worden gevierd tot 
diep in de nacht en het muziekgenre 
verraadt de culturele diversiteit van 
de wijk. De ene zomeravond zingen 
we liederen uit de Amsterdamse 
Jordaan, de volgende komt de  
Caribische brassband langs. Jeug-
dige feestjes met de nieuwste rap en 
trouwfeesten met Oriëntaalse tonen. 
Af en toe een zomerse storm met 
donder en bliksem. Hebben we het 
raam op zolder wel dicht gedaan?

WINTER
De verstilling van de winter zorgt 
voor extra focus op de menselijke 
geluiden. Vliegtuigen zijn op weg 
naar Schiphol. Bij harde wind gaan ze 
lager over de wijk. Vanaf de A6 hoor 
je wanneer een zware vrachtwagen 
voorbij komt. Kijken we uit het raam 
dan zien we in de verte de ‘red light 
district’ van Flevoland. Alle knippe-
rende lampjes van de windmolens in 
de polder. Alles is meer hoorbaar en 
zichtbaar door de kale bomen van dit 
seizoen. De waterval in het vijvertje  
van de buren is zelfs stilgezet om 

vorstschade te voorkomen.

Geluiden waar je na jaren gewend 
aan raakt, die horen bij de seizoenen, 
bij Filmwijk, bij ons thuis.Afbeeldingen: Nachtelijke geluiden: Gegenereerd door Adobe Illustrator (2024) GenAI, prompt door A. Geraads



A    ls ik in de tuin werk  
 vliegt de tijd voorbij

Wanneer je op bezoek gaat bij Joke en 

Klaas in de Truffautstraat heb je al snel 

door waar je moet zijn: daar waar de voor-

tuin tot de laatste vierkante centimeter is 

benut.  

Zij hebben een prachtige volle voor- en achtertuin 
met veel hout en veel aandacht voor bloemen, 
vruchten en dieren. Op de pergola voor het huis 
groeien een druif, een roos, een winterjasmijn en 
een blauweregen. Voor de blauweregen is ook nog 
een houten rek tegen de gevel gemonteerd opdat 
de zonnewarmte in de zomer meer buiten blijft. 

Er hangen twee nestkastjes, waarvan er een dit jaar 
in gebruik genomen werd door bijen en in de ander 
bouwen de koolmezen elk jaar een nestje. Voor de 
vogels en voor insecten zijn er eigen schalen met 
water. Ook hangt er een voerautomaat met vogel-
zaad en pinda’s en in een aantal bloembakken wor-
den groentes gekweekt: specieboontjes, courgettes 
(twee stuks geoogst dit jaar) en aubergine (geen 
vruchten helaas). Ook is er een hanging basket met 
verschillende kruiden.

De randjes in het tuintje zijn afgezet met taxusstruik-
jes. Eerder stonden daar buxusstruiken, maar door 
de buxusmot is dat verleden tijd. Na zo’n voortuin 
word je nieuwsgierig naar de achtertuin. Joke is de 
eerste bewoner van dit huis en woont er al sinds 
1995. De tuin is in de loop der jaren ontstaan. Er zijn 
planten en bomen waar een speciale herinnering bij 

hoort zoals het dennenboompje dat Joke’s moeder 
schonk als eerste boom voor de toen nog lege tuin 
en dat daarvoor bij haar moeder met kerst op tafel 
stond. “Mijn moeder is 92 jaar geworden en enkele 
jaren geleden gestorven, maar de dennenboom is 
een mooie herinnering.  De boom is ondertussen 
gewoon hoger dan het huis”.

In de achtertuin staat 
een grote houten 
veranda met afdak 
en veel groen, een 
pergola, een border, 
een stukje gras en 
een hele groot konij-
nenhok. Op de per-
gola groeit de hop 
uitbundig. Voor het 
konijn is de helft van de tuin afgezet zodat deze 
wat bewegingsruimte heeft. Joke en Klaas houden 
van planten en van dieren, dat is wel duidelijk.

De tuin is in de loop der jaren verder aangekleed 
en op grond van ervaringen aangepast. Zo was er 
ooit een bruidsluier, maar die groeide harder dan 
zij konden snoeien. Het gras is nu precies zo gelegd 
dat het voldoende zon krijgt. Ook kwamen ze tot het 
inzicht, dat planten waarvan de vruchten worden 
geoogst heel dankbaar groeien, als ze goed worden 
bemest. Vrucht dragen kosten een plant namelijk 
veel energie, net als bloeien. 

Op de veranda staat een prachtige witte trompet-
bloem in bloei. Deze overwintert elk jaar goed inge-
pakt op de veranda. In de kerstperiode wordt de 
veranda elk jaar aangekleed en verlicht.

Door Sjaak Lammerts

De volle pergola- 
voortuin van Joke en Klaas

Voor de jaarlijkse vulling van de hanging baskets 
gaan Joke en Klaas graag naar Kwekerij Almere aan 
de Linnaeusweg.

Joke en Klaas hebben hun tuin in de loop der jaren 
aangelegd en telkens verfraaid. Zij vinden het alle-
bei leuk om in de tuin te werken en samen klussen 
te doen. Het is echt een gezamenlijke hobby. Op 
het resultaat van de inspanning kunnen ze trots zijn!

Klaas en Joke onder de 
dennenboom van moeder

Kerstversiering met Skimmia’s

Prachtige eenjarige hanging basket (oktober 2024)

De dennenboom als nagedachtenis aan 
moeder, achter een pergola met hop

Blauw waterschaaltje met 
steentjes voor de insecten

Wie wil vertellen over zijn tuin?
Wil jij een volgende keer iets vertellen  
over jouw tuin? Stuur mij een e-mail:

slammerts@filmwijkkrant.nl

Rubriek: mijn tuin

De achtertuin vanaf  
de plek van het konijn

 Konijn Ollie zoekt contact 
met stenen soortgenootje



Illustratie AI - gegenereerd door Imagine.art / Flux

Op een mistige ochtend werd Filmwijk verrast door een 
onverwacht bezoek. Midden op het Odeonplein landde 
een glanzend ruimteschip en daaruit stapte Charlie, een 
vriendelijke alien met groene huid en fonkelende ogen. 
Zijn missie? De mensheid leren kennen, en vooral de ico-
nische filmsterren die via de straatnamen in deze wijk hun 
nalatenschap hadden gevonden. Tot ieders verbazing had 
Charlie een unieke gave: met een simpele aanraking kon 
hij deze legendarische beroemdheden tot leven wekken.
Een nieuwsgierige voorbijganger wees op het straatnaam-
bord bij het Odeonplein en legde uit dat Charlie Chap-
lin, een van de grootste komieken aller tijden, zijn eigen 
straatnaam had. Charlie’s ogen begonnen te fonkelen van 
enthousiasme. Hij strekte zijn hand uit naar het bord, en 
plots verscheen daar Charlie Chaplin zelf – met bolhoed, 
wandelstok en zijn karakteristieke waggelende loopje. 
Chaplin draaide speels rond, gaf een knipoog aan de  
verbaasde bewoners en riep met een warme stem:  
“Welcome to Filmwijk!”

Magische tour door Filmwijk
Charlie de alien besloot zijn ontdekkingstocht voort te 
zetten en wekte meer van de legendarische filmfiguren tot 
leven. Zijn eerste halte was de Bette Davisstraat. Met een 
zachte aanraking van het straatnaambord verscheen Bette 
Davis zelf, met haar scherpe blik en charismatische uitstra-
ling. Ze glimlachte en riep speels: “Fasten your seatbelts, it’s 
going to be a bumpy night!” Haar krachtige aanwezigheid 
bracht een vleugje Hollywood-glamour naar de rustige 
straten van Almere, en bewoners keken verwonderd toe.
Daarna wandelde Charlie door naar de Audrey  
Hepburnstraat, waar hij de iconische actrice tot leven 
bracht. In een elegante zwarte jurk keek Hepburn kalm 
en charmant naar de bewoners, met een zachte glimlach en 
een knipoog. “Nothing is impossible, the word itself says 
‘I’m possible!’” sprak ze bemoedigend. Haar aanwezigheid 
vulde de wijk met stijl en inspiratie.

De betovering van  
Marilyn Monroe en Greta Garbo

Toen Charlie het Marilyn Monroepad betrad, werd  
de nieuwsgierigheid van de buurtbewoners nog verder 
aangewakkerd. Met een lichte aanraking van het straat-
naambord verscheen Marilyn Monroe zelf, gekleed in een 
glanzende, witte jurk die zachtjes opwaaide bij een onver-
wachte bries. Met haar beroemde glimlach en verleidelijke 
blik keek ze rond en fluisterde zwoel: “I just want to be 
wonderful.” Het publiek was betoverd en kon hun ogen 
niet van haar afhouden. Jong en oud lieten zich meeslepen 
door de charme van Monroe, die het plein verlichtte met 
haar uitstraling en sprankelende energie.
Niet ver daarvandaan, in de Greta Garbostraat, raakte 
Charlie het bord aan en ontwaakte Greta Garbo. Met haar 
mysterieuze, kalme blik stond ze daar in volledige stilte, 
alleen haar intense aanwezigheid sprak boekdelen. Ze keek 
de mensen om haar heen aan en fluisterde de iconische 
woorden: “I want to be alone.” Haar woorden riepen een 
gevoel van mysterie op, en de bewoners keken bewon-
derend toe. Garbo’s serene aanwezigheid contrasteerde 
prachtig met Monroe’s levendigheid, en samen brachten ze 
een unieke balans van Hollywood-mystiek naar Filmwijk.

Een feestelijk hoogtepunt  
in het Lumièrepark

De dag vol magie en nostalgie werd af- 
gesloten met een groot feest in het Lumière- 
park. Het park was omgetoverd tot een 
feestlocatie die niet onderdeed voor 
de echte Hollywood-glamour. Gouden 
lampjes, een rode loper en het beste van 
de wijk kwamen samen voor een onver- 
getelijke avond. Judy Garland stond op 
het podium en zong haar klassiekers,  
terwijl Chaplin met jong en oud de dans-
vloer onveilig maakte met zijn vrolijke 
capriolen. Audrey Hepburn en de wijk-
bewoners dansten mee, en Clark Gable, 
met zijn kenmerkende houding, sprak 
de menigte toe. Hij bedankte Filmwijk 
en haar inwoners voor hun warmte en 
gastvrijheid.

De wijkbewoners genoten van de muziek, 
het dansen en het gevoel van saamho-

righeid. De magie van deze avond bracht hen dichter bij 
elkaar dan ooit. Vriendschappen werden versterkt, glazen 
geheven, en de charme van hun oude Hollywood-helden 
liet niemand onberoerd. Het leek alsof een stukje van de 
magie van vroeger de moderne Filmwijk had weten te 
raken.

Een blijvende herinnering
Voordat Charlie terugkeerde naar zijn ruimteschip, sprak 
hij de woorden: “I will be back.” De beroemdheden keken 
Charlie nog na, bedankten hem en verlieten stilletjes 
het feest. Charlie zijn vertrek liet een bijzondere stilte  
achter. Bewoners bleven in verwondering staan en namen 
afscheid van elkaar met een glimlach en de belofte om 
elkaar binnenkort weer te zien, in het park, op straat of in 
het buurtcentrum. Voor velen was deze ontmoeting een 
herinnering aan de kracht van verbondenheid en aan de 
charme van oude filmklassiekers, die ook in het moderne 
Filmwijk springlevend zijn.

De bijzondere dag met alien Charlie zal niet snel verge-
ten worden. Voor even was Filmwijk gevuld met Holly-
wood-glamour, magie en momenten die voor altijd een 
plekje in de harten van de bewoners zullen hebben.

ALIEN CHARLIE  
LANDT IN FILMWIJK
een dag vol magie en Hollywood-glamour 

Door Alex Havermans

Door Louise van Leeuwen

“Heeft u nog onlangs een spin gezien?” In het 
park sta ik een paddenstoel te bewonderen als 
de vrouw met de twee hondjes mij benadert.  
“Gut nee, nou u het zegt?” antwoord  ik haar.  
Mijn hele leven al ben ik licht panisch als het om 
spinnen gaat. Doden zal ik ze nooit. Als ze binnen 
in huis zijn worden ze liefdevol gevangen en naar 
buiten gezet. Bij voorkeur door mijn partner welis-
waar. Dus dat ik ze ooit nog eens zou missen was 
tot een paar jaar geleden nog ondenkbaar. Maar 
opeens voel ik een sterk gemis. 

De hele herfst lang heb ik geen spin in mijn tuin 
gezien. En nu verlang ik terug naar herfsten vol 
met dikke kruisspinnen. Tijden dat je gruwelend 
door de tuin liep omdat je weer eens met je hoofd 
bijna een web had geraakt. Of dat je opkijkt en 
er vlak voor je gezicht een monstertje aan een 
draadje hangt, pootjes wijd, klaar om je aan te 
vallen. Hoewel het waarschijnlijker is dat het diertje 
zich ook bijna een hartaanvalletje geschrokken is. 

Ondertussen staat één van de hondjes buiten-
gewoon geïnteresseerd aan mijn broekspijpen 

Spinnen Over de auteur:  
Louise van Leeuwen 

woont sinds 2022 met 
vier katten en haar 

partner in de Filmwijk. 
Naast functioneel 

beheerder is ze creatief 
schrijver. Ze schrijft o.a. 

een blog (www.scillie.com)  
en artikelen op LinkedIn.

besef dat ik al even in gedachten verzonken stond. 
“Spinnen zijn nu eenmaal ook zoals ze zijn. Je kunt 
ze eng vinden maar ze kunnen er niks aan doen 
dat ze er zo uit zien. En wist u dat veel spinnen 
ons niet eens zo goed kunnen zien? Ondanks al 
die ogen? Of dat veel spinnen ons niet kunnen 
bijten omdat ze te kleine mondjes hebben?” Een 
gedachte waarmee ik ze altijd schattiger maak 
waardoor mijn angst afneemt.

De vrouw kijkt mij nog steeds een beetje vreemd 
aan, raapt haar hondjes bij elkaar en loopt al 
groetend van me weg. Ik ook, denk ik, ik ben ook 
gewoon hoe ik ben, niet gek, alleen maar een 
beetje afgeleid en in gedachten soms.

te snuffelen en de andere staat op een afstandje te 
keffen en grommen naar me. Gelukkig ben ik dan 
weer niet bang voor honden hoewel het keffende 
exemplaar toch best wel wat weg heeft van een spin. 
“Sorry hoor!” roept de vrouw boven het geblaf uit. 
“Ze doen niks, maar zo zijn ze nu eenmaal”

“Spinnen ook,” zeg ik zachtjes. De vrouw kijkt me 
aan alsof ik ze niet allemaal op een rijtje heb en ik 



HALSBANDPARKIETEN IN DE FILMWIJK
Het is altijd weer fascinerend om de halsbandparkiet in het wild te 
zien in bijvoorbeeld het Vondelpark in Amsterdam. Het blijft echter 
niet beperkt tot Amsterdam. De grote groene tropische vogels wor-
den nu ook in onze omgeving gesignaleerd. 

Een tuinierster op Utopia Eiland zag een stel hals-
bandparkieten en eksters ruzie met elkaar maken 
en zag ook dat de halsbandparkieten gebruik 
maakten van gaten in bomen die door de toren-
valk waren gebruikt. Op de Filmwijk Facebook 
groep werden onlangs filmpjes gedeeld waar 
meerdere halsbandparkieten genoten van een 
vogelvoerstation in de tuin.
Na een oproep in de sociale media kregen wij 
van Petra van den Bovenkamp schitterende foto’s 
van de halsbandparkieten in haar tuin aan het 
Bert Haanstrahof.

Oud hout, warmte en bijvoeren
De vogels worden al een krappe 50 jaar gesig-
naleerd in Amsterdam en leven ook al enkele 
decennia in de oudere grote steden van de 
Randstad. De vogel heeft oud hout nodig om 
te kunnen nestelen, houdt van warmte en moet 
worden bijgevoerd door mensen met pinda’s en 
vogelvoer. Vandaar dat je ze veel ziet in de grote 
en oude steden waar ze in de natuur nabij men-

sen verblijven. Je zou denken dat ze andere vogel-
soorten verjagen, maar dat schijnt niet zo te zijn. 
Waar de populatie halsbandparkieten toeneemt 
nemen ook vaak de aantallen spechten en eksters 
toe. Er zijn mensen die klagen over geluidsoverlast 
door de parkieten.

Wat zegt de Almeerse stadsecoloog?
Nu wordt Almere ook een stad met steeds meer 
oude bomen en steeds dichtere bebouwing, dus 
wellicht zal hier ook een populatie ontstaan. Voert 
de gemeente Almere beleid om deze exoot te 
bestrijden? We vroegen het onze stadsecoloog Ton 
Eggenhuizen, werkzaam bij de Gemeente Almere. 
“Vanuit de gemeente is er (vooralsnog) geen actie 
opgetuigd om iets aan/voor de halsbandparkiet te 
doen. De populatie in Almere is klein en die wordt 
gevoed door gebieden om ons heen. Los van de 
vraag óf je er iets voor of tegen wil doen, is het op 
de eerste plaats de vraag of het zinvol is, of (met 
de populaties om ons heen) dweilen met de kraan 
open. Ook is de vraag in hoeverre het nodig is om 
in te grijpen, wel een belangrijke.”

Vanaf 2016 toen de eerste waarneming in Almere 
werd gemeld heeft Ton in zijn informatieve blog 
over de natuur in Almere aandacht besteed aan 
deze exoot. Zie almerenatuur.wordpress.com.

Tips over bijvoederen
We vroegen Ton om tips over het bijvoederen van 
vogels. “Als je grotere vogels zoals de halsbandpar-
kiet wilt weren van de voedertafel, kan je gebruik 
maken van zogenaamde beschermkooien. Deze 
hebben mazen waar een mees of roodborst gemak-
kelijk door kunnen maar de grotere vogels niet”. 
Zelf is Ton er geen liefhebber van. “Grotere vogels 
kunnen in de winter immers ook honger hebben. 
Maar het is een nadeel dat de voorraden met regel-
matig bezoek door parkieten, gaaien en eksters er 
snel doorheen gaan.”

Het is met de verspreiding van de halsbandpar-
kiet tot op heden binnen Almere meegevallen, 
maar het lijkt er dus op dat we de vogel komende 
jaren wat vaker in onze tuinen kunnen gaan zien.

  Door Sjaak Lammerts & foto's Petra van den Bovenkamp
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WINTERWOORDZOEKER
We hebben 26 woorden over de winter of uit deze Filmwijkkrant   
alle kanten op verstopt in de woordzoeker.  
Dus van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden, 
van beneden naar boven én diagonaal.  
Succes!
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	 G 	 A 	 D 	 T 	 S 	 R 	 E 	 K 	 E 	 T 	 S 	 R 	 E 	 E 	 R 	

Oplossing:



Noord-Zuid
De Filmwijk bestrijkt een groot gebied. Zo is het dus zeer wel mogelijk dat 
bewoners in het ene deel niet weten wat zich in het andere deel afspeelt. In 
deze column ‘informeren’ een bewoner uit Zuid en Noord elkaar over hetgeen 
in hun omgeving gebeurt.

Beste mevrouw A.;
de drukke zomer is weer voorbij en de opstart na de zomervakantie is weer op gang 
gekomen. Het drukke leven is weer begonnen! School, werk, de was en de plas, 
de grauwe grijze dagen vliegen voorbij in hetzelfde wervelende tempo waarmee 
de bladeren zich afzetten van de bomen op hun eenzame weg naar de grond. Over 
eenzaamheid gesproken, nu het donker al vroeg in de avond zijn opwachting maakt, 
en de lichten achter de gevels vaak aanduiden dat er maar een enkele ziel in een 
huis woont, denk ik toch aan diegenen die hun avonden alleen doorbrengen. Dat 
maakt me droef. Ik zou graag wat willen betekenen voor die eenzame zielen.

Meneer A. 
ik begrijp uw gevoel. Al is de invallende donkerte en kou ook een mooi moment om 
lekker met een dekentje op de bank te kruipen met een warme kop thee. Al is dat 
samen misschien wel warmer dan alleen. Met Sint Maarten op 11 november zijn 
wij met de kinderen door Filmwijk gaan lopen en dan merk je dat het voor veel 
mensen ook een prachtig moment van verbinding is. De kinderen die vol spanning 
en enthousiasme voor de deur zingen. De eenzaamheid achter de deur een momentje 
verdwenen als je die kan openen en de blije gezichtjes ziet in de gloed van mooi 
versierde lampionnen. Ik zag zelfs dat in de Fernandelstraat in Filmwijk Noord 
een kampvuur was gemaakt met buurtbewoners er omheen, warme chocomel voor 
de kinderen. Dat soort momenten moeten we koesteren met elkaar.

Mevrouw A. 
Wat een mooi voorbeeld. Ook met Kerst probeer ik die verbinding erin te houden 
door af te spreken met familie en vrienden. Gezellig samenzijn, samen eten of een 
wandeling maken, het doet toch zo’n deugd.

Meneer A. Weer zo’n mooi moment inderdaad. Wij brengen de kerst ook door met 
familie. Maar laten we proberen ook op andere momenten van het jaar op zoek te 
blijven naar verbinding met elkaar. 

Door mevrouw A. en meneer A. 

Dame op de bank met een warme 
kop thee. Gegenereerd door Adobe 

Illustrator (2024) GenAI.

Mocht u mooie initiatieven in Filmwijk kennen die zorgen 
voor meer verbinding, laat het weten aan de redactie 
van de Filmwijkkrant via info@filmwijkkrant.nl en wie weet 

kunnen we er aandacht aan besteden!

Een effen tafelkleed kun je heel leuk versieren met gestempelde figuren. 
De stempels worden gemaakt van aardappels die je vervolgens in de 
textielverf doopt. Geen tafelkleed voorhanden? Op een T-shirt kun je 
natuurlijk ook lekker je gang gaan.

VERSIER EEN  
SAAI TAFELKLEED  

OF T-SHIRT

Wat heb je nodig
•	 Een paar grote aardappels
•	 Textielverf in verschillende kleuren
•	 Koekjesvormen of uitdrukvormpjes 
	 die je bij boetseerklei koopt
•	 Een tafellaken of T-shirt
•	 Een kwast voor accenten

Door Louise van Leeuwen

Hoe doe je het
Snijd de aardappels in de lengte door zodat je 
de grootste oppervlakte krijgt. Druk aan de snij-
kant de koekjes, of kleivorm erin en haal aan de 
buitenkant van de vorm de rest van de aardappel 
weg. Droog de vorm af met keukenpapier. Zet een 
schoteltje textielverf klaar en leg het tafelkleed op een paar oude kranten. 

WINTERKNUTSEL

Druk de aardappelstempel in de verf of breng wat verf aan op de stempel 
met een kwast. Stempel een leuk patroon op het textiel.

In dit voorbeeld is op de vogeltjes, 
na het stempelen, met een kwastje 
een gouden snaveltje en accenten 
aan vleugel en staartveren aan-
gebracht. De harten hebben een 
omlijning gekregen.
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Geef jij ook kleur aan onze wijk!
Deel jouw ingekleurde kleurplaat via social media met #FilmwijkInKleur of e-mail naar info@filmwijkkrant.nl 

en wie weet staat hij in de volgende krant! Doe je best! Wij zijn heel benieuwd! Redactie Filmwijkkrant

Kleurplaat door Anneke Geraads

DE KLEURPLAAT VAN DE VORIGE FILMWIJKKRANT IS  
PRACHTIG INGEKLEURD DOOR BETJE TEN BRINKE (6 JAAR)



           Informatiepagina Platform Filmwijk + Buurtlokaal

Secretariaat: 
06 44 08 89 77 
info@filmwijkalmere.nl
www.filmwijkalmere.nl

Buurtlokaal Filmwijk
Hebt u in de komende maanden zin in een spelletje koersbal of 

wilt u klaverjassen, maar weet niet waar dat mogelijk is…
Kom dan naar het Buurtlokaal aan de Hollywoodlaan 109!

Vermeld moet worden dat de 
gesprekken met de politieke  
partijen hebben plaatsgevonden  
vóórdat alle aspecten van het pro-
ject, waaronder de financiële,  
bekend waren. Wij zijn erg 
benieuwd naar de raadsbrief van het 
College met stukken die hierover  
naar de Gemeenteraad worden 
gezonden en de discussies daarover 
in de Raad. Natuurlijk zullen wij 
gebruik maken van de mogelijk-
heid om in te spreken. We zijn ook 
benieuwd of er fracties zullen zijn 
die hun standpunt naar aanleiding 
daarvan nog gaan veranderen.

Komt u begin 2025 ook naar de 
bespreking in de Gemeenteraad? 
We stellen uw aanwezigheid enorm op prijs als wij ons eigen scenario 4 in 
de Gemeenteraad toelichten. Een volle bewonerstribune ter ondersteuning 
van ons inspreken weegt zwaar voor de leden van de Gemeenteraad. 
U bent hartelijk welkom!
We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Bewonersgroep Oostkavels-Filmwijk
www.oostkavelsfilmwijk.nl

Bericht van de bewonersgroep 
Oostkavels-Filmwijk
Uit Nieuwsbrief 11 van september 2024

Beste Filmwijker,

De Gemeenteraad zal waarschijnlijk al in het begin van 2025 de 
bespreking van het woningbouwproject Oostkavels willen starten. Of daar  
nog vertraging in optreedt is uiteraard afwachten.
In de aanloop naar deze bespreking hebben wij nogmaals gesprekken gehad 
met (bijna) alle fracties in de Gemeenteraad. In die gesprekken hebben 
wij ons ‘scenario 4’, de Groene Trap, toegelicht. De verslagen ervan vindt 
u op onze website 
www.oostkavelsfilmwijk.nl/Nieuws/Gesproken-met/Politieke-partijen. 
Naar aanleiding van deze gesprekken maakten wij een overzicht van de 
voorlopige standpunten van de fracties in dit dossier. Het resultaat ziet u 
in de grafiek hieronder.
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Filmwijk

Van harte welkom!

Met dank aan:

Wat is er te doen in het Buurtlokaal?Dinsdags drinken we koffie of thee en wie daar zin in hebben spelen een spelletje… Op andere dagen kunt u meedoen aan activiteiten, een boek lenen, handwerken, meegaan met een excursie e.a.

WELKOM IN HET BUURTLOKAAL
Het Buurtlokaal is een ontmoetingsplaats in de Filmwijk voor ouderen. Het is een initiatief van bewoners van de Filmwijk en wordt 'gerund' door vrijwilligers. Het Buurtlokaal bestaat sinds 2017.

www.filmwijkalmere.nl/buurtlokaal

Elke dag zijn er een of meerdere activiteiten:
 Maandag 10-12u: Leerplaats. Begin de week met een goed gesprek
13-14 u: Seniorensport
14-15u: Koersbal*
 Dinsdag 10-12u: Koffie/thee-inloop13-15u: Handwerken
 Woensdag 10-12 u: Jeu de Boules, Schildergroep en Wandelgroep
14-16u: Schildergroep
 Donderdag 13.30-15.30 u: Klaverjassen*  Vrijdag 10-12u: Fietsclub
14.30-15.30 u: TaiJi

Bovendien biedt het Buurtlokaal: Eettafel elke laatste donderdag van de maand 18.00u
 Zondagslunch halverwege de maand op zondag 12.00u
 Exposities van werk van bewoners uit Filmwijk.
 Excursies!

Waar is het?
U vindt het Buurtlokaal in basisschool Polygoon aan de Hollywoodlaan 109.De ingang ligt aan de zijkant van de school. U volgt het pad langs de busbaan (er hangt een spandoek aan het hek).

Meer informatie?
• Kom naar het Buurtlokaal tijdens de inloop uren op dinsdag.
• Kijk op de website: 

www.filmwijkalmere.nl/buurtlokaal• Mail buurtlokaal@filmwijkalmere.nl• Bel Paula: 06 - 38 46 21 25  
of Tanja: 06 - 44 08 89 77

Tot ziens, u bent van harte welkom!

Het Buurtlokaal is winnaar van de Almeerse Vrijwilligersprijs 
2021

* bij voldoende belangstelling

Tekening van scenario 4
2610 Woningen en breed stadspark



Wijkteam
De Wierden
voor uw vragen over wonen, 
werken, welzijn en zorg 

Wijkteam
De Wierden
voor uw vragen over wonen, 
werken, welzijn en zorg 

Wijkteam 
Almere Filmwijk

BEZOEKADRES
Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76, 1325 SX Almere
T:	14 036 
E:	info@almere.nl
I:	 wijkteams.almere.nl

Volg ons op                	  Wijkteam Filmwijk

INLOOPSPREEKUUR 
DINSDAG
13.30 - 15.00 uur

Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76

 
U kunt ook een gesprek aanvragen via 
het online meldingsformulier op: 

www.wijkteams.almere.nl

ADMINISTRATIEF SPREEKUUR  
INLOOP
DINSDAG
9.30 - 11.30 uur

Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76

Waarvoor kunt u naar 
het Wijkteam?
De wijkwerkers van het wijkteam vertegenwoor-
digen diverse zorg- en welzijnsorganisaties  
in de wijk, zoals een maatschappelijk werker,  
een cliëntondersteuner van MEE, een WMO- 
consulent, een opbouwwerker en een vrijwilligers- 
consulent. 

Samen met jou zoeken zij naar praktische 
oplossingen en wijzen je, als dat nodig is, de 
weg naar professionele hulp. 

Heeft u een (hulp)vraag kom dan naar het 
spreekuur of vul het meldingsformulier in op de 
website www.wijkteams.almere.nl

Beweegloket
Iedere 2e donderdag van de maand is tijdens 
de koffie-inloop ook het beweegloket vanuit  
Sportprofessionals. Tijdens bet beweeg- 
loket is er een buurtsportcoach aanwezig die  
uw vragen omtrent sport en bewegen kan 
beantwoorden.

Zou je graag willen wandelen of sporten in een 
groep? De buurtsportcoach is op de hoogte  
van alle sport- en beweegactiviteiten in de buurt.  
Zij helpen je graag in beweging!

Uiteraard is er dan ook de mogelijkheid tot een 
lekker bakje koffie of thee aan de koffietafel.

Iedere 2e donderdag van de maand 
in Buurtcentrum Filmwijk van 10:00 tot 12:00 uur.

14 & 15 maart 2025 is het weer NLdoet.

Vrijwilligerswerk  
doet ertoe!

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele 
sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat 
daarom met NLdoet zien hoe belangrijk 
actieve burgers voor de samenleving zijn. 
Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens 
NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk 
kan zijn. Vrijwilliger zijn dóet iets met je. Voor 
organisaties is het een mooie kans om nieuwe 
vrijwilligers aan te trekken.

Heeft jullie organisatie een leuke NLdoet  
activiteit? Moet het buurtcentrum nodig op- 
geknapt worden, is de locatie van de Voedsel-
bank aan een sopje toe, wil je een verwendagje 
voor alle ouderen in het verzorgingshuis of heb je 
een andere leuke activiteit? Meld deze dan vanaf  
1 november 2024 aan op deze website en 
doe mee aan NLdoet 2025! Ook meedoen als  
vrijwilliger is simpel; zoek een leuke activiteit op 
de website en meld je aan: www.nldoet.nl

Financiële bijdrage 
aanvragen kan tot 
31 december en 
zolang er nog 
er nog budget 
beschikbaar 
is: op=op. Het 
wijkteam kan 
deze aanvraag 
voor je doen als 
rechtspersoon. 

Activiteitenoverzicht
Filmwijk

Benieuwd naar wat er in Filmwijk te doen is? 
Welke buurtinitiatieven er zijn? Welke hulp-
diensten er te vinden zijn in de buurt? Of aan 
welke activiteiten je kan deelnemen? Je vindt 
het in het activiteitenboekje van Filmwijk! 

Gratis op te halen bij het Wijkteam in Buurt- 
centrum Filmwijk. Dit kan onder andere op de 
volgende momenten:
•	 De koffieochtend 
	 op donderdag tussen 10:00 en 12:00 uur
•	� Administratief spreekuur van het wijkteam 
	 op dinsdag tussen 09:30 en 11:00 uur
•	 Inloopspreekuur van het wijkteam 
	 op dinsdag tussen 13:30 en 15:00 uur



 
 

De specialist van Filmwijk

VERKOOP |  AANKOOP  |  TAXATIES
Ruim 22 jaar wonen en werken wij -Erik Oerlemans en René 
Mahieu- in de Filmwijk. We kennen de wijk dan ook door en door 
en mogen ons dan ook enthousiaste wijkbewoners noemen. 
Ons enthousiasme voor de wijk zetten we graag in voor de 
verkoop of aankoop van uw woning. 

Daarnaast hebben we een ruime praktijkervaring in de 
makelaardij. Bent u van plan om uw woning op korte of lange 
termijn te verkopen, neem dan contact met ons op voor een 
kennismakingsgesprek. 

U kunt ons ook inschakelen bij de aankoop van uw nieuwe 
woning, waardoor u uw kansen vergroot op het verkrijgen van 
uw droomhuis. 

Heeft u en taxatie nodig, wij kunnen dit verzorgen met NWWI 
keurmerk. 

Bel of mail ons voor het maken van een afspraak. 

Erik Oerlemans NVM Makelaardij
Simon van Collemstraat 192   1325 RR Almere
telefoon 036-5376887  |   e-mail: info@oerlemansmakelaardij.nl
www.oerlemansmakelaardij.nl

 
 

Volg ons     ibu_spekkoek voor winacties & meer

Cinemadreef 152, Almere

G R A T I S  
K O M  L A N G S  I N  O N Z E  W I N K E L

S P E K K O E K  H A R T J E

www.ibu-spekkoek.nl

Pure ingrediënten Meer dan 7 verschillende smaken
Lactose vrijAan de hand van oma Ibu's recept

@ 



Zorggroep Almere
www.zorggroep-almere.nl

Gezondheidscentrum Filmwijk
Greta Garboplantsoen 1, 1325 HE  ALMERE
www.gezondheidscentrumfilmwijk.nl
openingstijden ma - vrij (tijdelijk)	 08.00 – 12.30 uur 
	 en 13.30 – 17.00 uur
Huisartsenpraktijk
afspraken	 036 - 545 43 41
uitslagen (tussen 13.00 – 17.00 uur)	 036 - 545 43 41
spoedlijn 	 036 - 545 43 44
voor spoedeisende hulp en spoed-
recepten buiten onze openingstijden
belt u met Spoedpost Almere	 036 - 545 43 80
en dienstapotheek De Brug (10 ct p/m) 	   0900 203 02 03
Teammanager huisartsenzorg 	 Dhr. E. Koreman

Apotheek Parkwijk	 036 - 545 54 27
openingstijden ma - vrij (tijdelijk)	 09.00 – 12.30 uur 
	 en 13.30 – 17.00 uur
Watercipresstraat 1, 1326 CE Almere
Consultatiebureau/jeugdgezondheidszorg  
(gezondheidscentrum Parkwijk)	 088 002 99 90

(Kinder)Fysiotherapie	 036 - 545 41 11
Verloskundigenpraktijk	 06 - 825 84 387 

Overige zorgverleners
Wijkteam Almere	 036 - 140 36
Tandarts - Dental Clinics	 036 - 210 01 77

Greta Garboplantsoen 1,  1325 HE Almere

Nieuws van het gezondheidscentrum

Wie doet wat in onze huisartsenpraktijk?
In onze huisartsenpraktijk werkt de huisarts nauw samen met de doktersassistenten en 
praktijkondersteuners. In dit artikel informeren we u graag over wie wat doet in onze 
huisartsenpraktijk.

HUISARTS
De huisarts werkt 
samen met de 
andere huisartsen 
van de praktijk. En  

met de andere zorgverleners, aan wie de 
huisarts ook leiding geeft. Is uw huisarts niet 
beschikbaar of heeft u geen vaste huisarts?  
U bent in goede handen bij één van de andere 
dokters of zorgverleners uit ons huisartsenteam.

De huisarts is uw eerste aanspreekpunt voor 
uw gezondheid. U kunt bij uw huisarts terecht 
voor verschillende zaken, bijvoorbeeld:
•	� bij vragen over uw gezondheid  

of de gezondheid van uw kind;
•	 bij lichamelijke of geestelijke klachten;
•	� voor informatie, overleg en uitleg  

over uw gezondheid;
•	 voor eerste hulp en kleine ingrepen;
•	� voor advies over hoe u klachten  

kunt verminderen of voorkomen;
•	� voor onderzoek en behandeling (bijvoorbeeld 

door gesprekken of met medicijnen).

DOKTERSASSISTENT*
De doktersassistent is  
de eerste contact- 
persoon voor onze 
patiënten. 

De doktersassistent:
•	� is breed opgeleid en voert kleine hande-

lingen uit. Denk aan het opnemen van de 
bloeddruk en bloedafname;

•	� houdt zelfstandig spreekuur voor veel voor-
komende kwalen en kleine verwondingen;

•	� stelt u vragen om ervoor te zorgen dat u de 
juiste zorg krijgt door de juiste zorgverlener, 
op het juiste moment;

•	� doet de administratie, verzorgt instrumenten 
en houdt dossiers bij.

BASISARTS
De basisarts heeft de 
studie geneeskunde 
afgerond, maar geen 
vervolgopleiding tot 

huisarts gevolgd. 
De basisarts: 
•	 houdt zelfstandig spreekuur;
•	� doet lichamelijk onderzoek om diagnoses 
	 te stellen;
•	 stelt behandelplannen op;
•	� doet eenvoudige medische ingrepen, zoals 

het verwijderen van ouderdomswratten;
•	 schrijft medicijnen voor.

PRAKTIJKONDERSTEUNER*
De praktijkondersteuner 
is speciaal opgeleid 
om de huisarts te 
ondersteunen en aan 

te vullen. 
In onze huisartsenpraktijk hebben we twee 
soorten POH’s:
•	� de POH somatiek begeleidt cliënten met een 

chronische ziekte, denk aan astma of copd 
en diabetes. 

•	� de POH GGZ (Jeugd) begeleidt cliënten met 
psychische klachten.

SPREEKUUR.NL
Met Spreekuur.nl is uw 
huisartsenpraktijk altijd 
online beschikbaar. Op 
elk gewenst moment van 
de dag of nacht kunt u via 
de website of app, vragen 
stellen over uw gezond-
heid. Onze huisartsen  

helpen u online. Zij chatten en videobellen 
graag met u over uw zorgvraag. Wij doen ons 
best om binnen één werkdag uw zorgvraag te 
beantwoorden. Is het nodig om u daarna toch 
te zien? Dan nodigen wij u uit op de praktijk. 

REGEL ALLES ONLINE
Eenvoudig herhaal- 
recepten aanvragen 
en uw zorgdossier 
inkijken; dat kan via 

MijnGezondheid.net (MGn). En met de bijbe-
horende gratis app, MedGemak.
U leest er meer over op:
zorggroep-almere.nl/mijn-gezondheid.

DE DOKTERSASSISTENT STELT VRAGEN

 
Wilt u een afspraak maken met de huisarts? 
Dan stelt de doktersassistent u vragen. Dit  
noemen we triage. Zo kan de assistent snel 
inschatten welke zorg u nodig heeft en op welke 
plek. Sommige patiënten spreken liever meteen 
met de huisarts. Dat is niet nodig. U kunt erop 
vertrouwen dat onze doktersassistenten uit- 
stekend zijn opgeleid om goed te kunnen 
beoordelen welke zorg voor u op dat moment 
het beste is.

*�De doktersassistenten en de  
praktijkondersteuners werken allemaal onder 
verantwoordelijkheid van de huisarts.
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Het is winter, maar ik ben net terug 
van een weekje zomer. Ik ben acht 

dagen naar Gran Canaria geweest, 
een van de Canarische eilanden. Die 
Spaanse eilanden staan bekend om 
hun stranden maar het is ook de plek 
waar delen van grote Hollywoodfilms 
als ‘Clash of the titans’, ‘Moby Dick en 
‘Rambo: last blood’ werden opgenomen. 
Ook ‘Fast and the furious 6’ is er deels 
opgenomen. We hebben zelf ook over de 
bochtige en smalle bergweggetjes in het 
binnenland gereden en hebben nu extra 
bewondering voor de rijvaardigheden 
van de stuntmannen in die film. Wij 
kregen de kilometerteller niet boven de 
40 kilometer per uur. 

Kamelen
Gran Canaria staat ook bekend om de duinen van 
Maspalomas, een soort miniwoestijn waar ook kame-
lenritjes te boeken zijn. Nou hebben we in stadsdeel 
Duin ook zo’n grote zandbak, maar kamelen heb 
ik er nog nooit gezien. En misschien is dat tegen-
woordig ook niet meer zo’n goed idee. Vermaak 
met dieren ligt steeds gevoeliger, in België worden 
de shows met dolfijnen ook verboden. Maar er is in 
Almere Duin al wel een serie opgenomen. Dat was 
‘Deep shit’ met Fockeline Ouwerkerk en Jennifer 
Hoffman. Ook is het huis van Patty Brard in beeld 
geweest in haar realityserie en er zijn delen van het 
nieuwe seizoen van Gooische vrouwen opgenomen 
bij een appartementencomplex in aanbouw. Volgers 
van die populaire serie hebben het vast herkend.

Voetbalveld
Onze Filmwijk zelf was ook nog in het nieuws. Prof-
voetballer Sergiño Dest van PSV en het Amerikaanse 
elftal woonde in onze stad, ging in de Parkwijk naar 
school en speelde bij Almere City. Het voetbalveldje 
ligt naast basisschool de Caleidoscoop, in het Walt 

Disneyplantsoen. Het is een veldje van kunstgras. 
Heel wat anders dan het strandvoetbal dat op Gran 
Canaria op televisie te zien was. En de voetbaluitzen-
dingen wekten wel vaker verbazing op. Zo zapten 
we langs een wedstrijd van Real Madrid. Nou ja, 
het geluid uit het stadion van die wedstrijd was te 
horen. Maar de zender had blijkbaar geen rechten 
om de beelden ook uit te zenden. In plaats daarvan 
was er een commentator in beeld die de wedstrijd 
wel kon bekijken en live commentaar gaf. Maar het 
kan nog gekker. Studio Sport-presentator Sjoerd 
van Ramshorst vertelde me ooit: “We zijn naar een 
Italiaanse zender geweest waar ze een voetbalveldje 
buiten de studio hadden. Die mochten geen voet-
balsamenvattingen tonen, maar speelden delen van 
de wedstrijd na met een team oud voetballers. Dat 
was hilarische televisie en werd volgens mij zelfs 
beter bekeken dan de echte beelden.”

Minibiebs
In het vliegtuig heb ik de eerste biografie van René 
van der Gijp gelezen. Een oudje, maar ook een abso-
lute aanrader. Michiel van Egmond is een briljante 
observator. Het boek kwam uit een minibieb en ik 
zal hem dus in een van de minibiebs in onze wijk 
zetten voor een volgende lezer. Goed initiatief trou-
wens, die kastjes met gelezen boeken en ik heb er 
al minimaal drie in onze wijk gezien. Misschien zou 
het dubbel leuk en toepasselijk voor de Filmwijk 
zijn om een kastje te reserveren voor verfilmde boe-
ken. Daar zijn er ongelooflijk veel van, het aanbod is 
bijna eindeloos. Van de films die op de Canarische 

eilanden zijn opgenomen is Moby Dick een van de 
bekende voorbeelden. Al vond ik die klassieker niet 
om door te komen. Maar dat kwam wellicht omdat ik 
een oude vertaling had. Driedubbel leuk is het als je 
het boek Nieuwe Buren van Saskia Noort tegen zou 
komen in zo’n kastje, dat én een serie is geworden 
én in onze wijk gefilmd is.

Verfilmde boeken
De komende weken komen er genoeg verfilmde 
boeken in de bioscopen. Er komt weer een nieuwe 
‘Bridget Jones’ uit, een film over Beertje Padding-
ton, een serie over het hulpje van Sherlock Holmes: 
‘Watson’, een nieuwe ‘How to train your dragon’, de 
Disneyklassieker ‘Sneeuwwitje’ krijgt een nieuwe 
versie en ook de klassieker ‘Frankenstein’ wordt 
weer eens verfilmd. Zelf ben ik benieuwd naar ‘The 
running man’ over een gewelddadige tv-show in 
de verre toekomst.  Stephen King schreef dat boek 
onder pseudoniem. In 1987 werd er al een film 
over gemaakt met Arnold Schwarzenegger maar 
die week nogal af van het boek. Hopelijk wordt de 
nieuwe versie beter. Het is sowieso interessant wat 
ze met dit schrijfsel gaan doen. Want het boek speelt 
in 2025 en dat is het volgend jaar. Zetten ze het dan 
verder in de toekomst? Anders zou het wel wat gek 
overkomen.

Sportcourt
King schreef dat boek in 1982, toen het jaar 2025 
nog een verre toekomst leek. Het is aardig om te 
zien hoeveel van zijn voorspellingen zijn uitgeko-
men. Criminelen dragen explosieve nekbanden. Er 
zijn wel enkelbanden, maar explosieven bevatten 
ze niet. De enorme televisieschermen die overal 
hangen waren destijds nog toekomstmuziek, maar 
zijn nu in inderdaad heel normaal. En in de film wer-
ken veel apparaten op je stem, dat had King ook 
goed gezien. Minder sterk is dat er in de films nog 
steeds telefoons met draden gebruikt worden. En 
minibiebs kwamen ook al niet voor in de film…

Door Maarten van der Meer

Wicked    (5 december)
Geen boekverfilming, want gebaseerd op een  
succesvolle musical. Maar die grijpt wel terug op 
het boek The wizard of Oz. Het is een sprankelende  
en fantasievolle verfilming over een meisje dat  
gepest wordt omdat ze een groene huid heeft.  
Vol dans, kleur en aanstekelijke meezingers.

A real pain   (9 januari)
Wonderlijke mix van drama en humor. Twee neven 
 (Jesse Eisenberg en Kieran Culkin) maken een  
georganiseerde holocaustreis door Polen ter  
nagedachtenis van hun joodse oma. De een is een 
autistische controlfreak, de ander een impulsieve 
losbol en langzaam brengt de reis ze nader tot elkaar.

Mr. K   (16 januari)
Een film van regisseur Tallulah Schwab die onder 
andere de Nederlandse serie ‘Taart’ maakte.  
Crispin Clover (de vader van Michael J. Fox in ‘Back 
tot the future’) speelt een goochelaar die incheckt 
in een bizar hotel. Hij kan de uitgang niet meer  
vinden en ontdekt steeds vreemdere dingen tot 
het eind ietwat te raadselachtig wordt.

FILM EN FILMWIJK

Drie X/Twitterrecensies van 280 tekens over films die vanaf december 2024 in de bioscoop komen.  
kijk ook op X @maartennoppus

X filmrecensies


